
Wie is de ‘Grootste’ Vlaming ? 
 

Geef vóór 20 januari 2004 je voorkeur 
per e-mail of met dit blad (*) 

 

 
Uw naam: ______________________________________________  

(verplicht want slechts één stem per persoon) 
 

Voor informatie over de kandidaten: website nkb informatief (klik op ‘Grootste’ Vlaming) 
 

Naam Motivatie Stem in 
1 vakje 

Uw nieuwe naam:   
Edward Anseele Eerste Vl. socialist in de kamer (verkozen in Luik door Vl. 'gastarbeiders').  
Leo Baekeland Uitvinder van het bakeliet.  
Peter Benoit Misschien wel de bekendste Vlaamse klassieke componist  
Ingrid Berghmans Toonde vrouwen via judo de weg naar de internationale sportwereld.  
het gemotiveerde 
bestuurslid van een 
vereniging 

Verenigingen droegen veel bij tot de ontwikkeling. Hun invloed is vooral te 
danken aan de inzet van zovele meestal anonieme bestuurslui.  

Louis-Paul Boon Schreef over de Vlaamse arbeider wat anderen niet durfden.  

Jacques Brel Een Franstalige die niet beschaamd was zich Vlaming te noemen (in 
tegenstelling tot o.m. Nobelprijswinnaar en Gentenaar Maurice Maeterlinck).   

Paul Cammermans Berlarenaar die durfde, succes behaalde, maar zijn 'roots' niet vergat.  
Jozef Cardijn Kon eigenlijk in praktijk brengen wat Daens wilde bereiken.  
Hugo Claus Zijn Nobelprijsnominaties zeggen genoeg.  
Hendrik Conscience Hij leerde zijn volk lezen.  
Adolf Daens Gaf een gezicht aan de Vlaams-katholieke arbeidersstrijd.  
pater Damiaan 
(Jozef De Veuster) 

Maakte melaatsheid bespreekbaar en zette daardoor aan er werkelijk iets voor te 
doen, te vergelijken met Piot voor aids.  

Fred De Bruyne Nog een Berlarenaar, hoewel door velen vergeten ...  
Anne Teresa De 
Keersmaeker Toonde de wereld dat Vlaanderen danskwaliteit heeft.  

Frère Orban Liberaal minister (Franstalig) – maakte vrijzinnig onderwijs mogelijk in België (en 
dus Vlaanderen)  

Guido Gezelle Hij leerde zijn volk dichten ...  

Rocco Granata Een van de eerste migranten die de eigen cultuur met die van het gastland 
combineerde zonder een van beide echt geweld aan te doen.  

Corneel Heymans Deze enige Vlaamse winnaar van de Nobelprijs voor wetenschappen gaf, met 
zijn vader, de aanzet voor de Vlaamse geneesmiddelenindustrie.  

Victor Horta Architect (°Gent), bracht met Van de Velde de ‘art nouveau’-stijl tot grote bloei.  
keizer Karel V Een geboren Vlaming in wiens rijk de zon niet onderging …  
Helmut Lotti Weinig Vlamingen halen dit succes in de wereld van de muziek.  
Gerard Mercator Vlaming die de wereld de weg wees.  
Eddy Merckx Wereldwijd beschouwd als dé grootste.  
Peter Piot Blijft de wereld aansporen om iets te doen aan het aids-probleem.  
Axelle Red Om het als Vlaamse in Frankrijk te maken ! (hoewel, zie ook Arno en Kim'Kay).  
Albrecht Rodenbach Het symbool van de Vlaamse studentenbeweging.  
Gaston Roelants Was de aanzet voor een hele reeks Vlaamse atleten met wereldklasse.  
Jacques Rogge Eerste Vlaamse voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.  
Pieter-Paul Rubens Schilder en diplomaat, en beiden met succes.  
Marc Sleen Of leerde deze man Vlaanderen lezen ?  

Simon Stevin Natuurkundige, bracht in de 16de eeuw zijn kennis in het 'nederduytsch' voor die 
ambachtslui die geen vreemde talen spraken.  

Jacob Van Artevelde Een verkeerd begrepen globalist ?  
Dora Van der Groen Een (acteer)vrouw voor alle seizoenen ...  
Willy Vandersteen Zorgde voor de meest (?) vertaalde Vlaamse strip.  
Henry Van de Velde Iedereen kent de Boekentoren in Gent. Deed veel meer.  
Gebroeders Van Eyck Schilderden o.m. Het Lam Gods, eerste (?) bekende Vlaamse schilders ?  
Nicole Van Goethem Kreeg in 1986 een oscar voor haar teken-kortfilm "Een Griekse tragedie".  
Andreas Vesalius Grondlegger van de anatomie.  

 

 (*) Per e-mail: nico.keppens@pi.be of stembiljet in brievenbus (E.Hertecantlaan 25 in Berlare) 

 
 

Een initiatief van  
nkb informatief 

 

de website 
voor de Donkgemeenten 

 die meer wil zijn 
home2.pi.be/keppens4/ 

nkb_informatief 
 
 


