
 

TELLEN TOT TIEN 
 
Tellen tot tien, het is zo gewoon, 
zo kinderlijk, een kinderspel. Het 
is een primaire oefening in onze 
wiskundige ontwikkeling. 
 
Tien is de essentie van ‘getal’. 
Men telt gewoon tot tien en dan 
keert men terug naar de eenheid. 
Volgens Pythagoras ligt de kracht 
van het getal tien in het cijfer vier, 
de tetrade. De reden is als men bij 
een(heid) begint en daar de 
opeenvolgende getallen tot en met 
vier optelt, men het getal tien 
krijgt (1+2+3+4=10) 
 
Aristoteles echter houdt het 
eenvoudiger. Volgens hem is het 
tellen tot tien geen berekende keuze, maar eerder een anatomisch 
toeval omdat de meeste mensen geboren worden met tien vingers en 
tien tenen. Zo leerde de mens tellen, gebruik makend van die 
ledematen, misschien wel zonder namen voor die getallen te kennen. 
 
Het bidden van de Rozenkrans draait rond tellen tot tien, tien 
Weesgegroeten, vijftien maal (nu zelf twintig maal), elke keer 
onderbroken door een lofprijzing, een Onze Vader en een geheim. 
 
Maar de Rozenkrans draait ook rond eenvoud (Eenvoud is het 
kenmerk van het ware, Herman Boerhaave (1668 - 1738)). 
 
"Het bezoek vandaag bekroont in zekere zin het Jaar van de 
Rozenkrans. Ik dank de Heer voor de vruchten van dit Jaar, dat heeft 
gezorgd voor een belangrijke wederopleving van dit eenvoudige en 
diepe gebed, dat naar het hart van het Christelijk geloof gaat en zeer 
actueel blijkt nu we voor de uitdaging van het derde Millennium staan 
en voor de dringende taak van de nieuwe evangelisatie." 
Deze woorden sprak Paus Johannes Paulus II op 7 oktober 2003 
tijdens zijn bezoek aan het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Rozenkrans van Pompeï en dit ter gelegenheid van het afsluiten van 
het Rozenkransjaar. Ook in Zijn apostolische brief 'Rosarium Virginis 
Mariae' (16 oktober 2003) sprak de Heilige Vader over de grote 
betekenis van dit eenvoudige en diepzinnige gebed. 



 

Deze pauselijke brief heeft onverwacht bijval gekregen vanuit 
Protestantse hoek. Stephan Tobler, een vooraanstaand Duits 
theoloog, noemde de brief ‘verrassend’ en ‘diepgaand.’ Hij zei dat het 
rozenkransgebed erin wordt geïntroduceerd op "een manier waarin de 
voor protestanten zo belangrijke dynamiek van de Drie-ene God 
terug te vinden is. Protestanten waarderen Maria, maar alleen als het 

de aandacht niet afleid van Jezus, 
de Heilige Geest en de Vader". 
 
De brief ademt volgens de 
Gereformeerd-Evangelische 
Tobler een ‘verrassend 
evangelische dimensie’ uit. Tobler 
zei, dat "de Evangelische kerken 
Maria opnieuw kunnen ontdekken 
als een persoon die helemaal 
open staat voor God met haar 
‘fiat’, haar ‘doe wat Hij u zegt’, 
haar plaats aan de voet van het 
kruis en haar stille aanwezigheid 
onder de discipelen." Tobler zei 
verder optimistisch te zijn over 
de toekomst de oecumene: "Ik 
ben overtuigd, dat als 
katholieken de rozenkrans bidden 
zoals voorgesteld in de 
apostolische brief, en als 

evangelische mensen op deze manier zonder 
vooroordelen erkennen en herontdekken wat 
de rozenkrans biedt, het dan goed zal 
komen. Maar we moeten er wel aan werken."  
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