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BIBLIOTHEEK AANWINSTEN

en LEESTIPS!

Naast ons steeds groeiend archief, blijven wij onze bibliotheek verder
aanvullen met boeken die verband houden met onze streekgeschiedenis. Op
periodieke basis kondigen wij graag onze recente aanwinsten aan bij onze
leden en herinneren we jullie eraan dat we volharden met de inspanningen om
elke zaterdagvoormiddag tussen 10u00 en 11u30 de deuren van onze
bibliotheek open te stellen voor onze leden die gratis boeken kunnen
ontlenen.
Wees welkom! Uw bezoek is dan ook een stimulans voor onze vrijwilligers
om die belangloze taak vol te houden.

We lichten uit de lijst een aantal recente boeken die zonder twijfel uw
interesse kunnen wekken:
 



Romain Vanlandschoot, Van Frontbeweging
naar Frontpartij

In dit boek schetst Tieltenaar Romain
Vanlandschoot als eminente kenner van de
Vlaamse beweging, op zijn gekende grondige
manier de beginjaren van het politieke Vlaamse-
nationalisme (1915-1923). Aan de hand van
originele bronnen gelinkt aan de protagonisten
van toen zoals Joris Van Severen, Cyriel
Verschaeve, Hendrik Borginon.., vult hij een
leemte in het onderzoek naar de overgang van
de Frontpartij tijdens de Eerste Wereldoorlog en
de geboorte van een politieke partij.

 

Dirk Mattelaer, Ex-libris, 19 markante
verhalen

De passie van Tieltenaar en arts Dirk Mattelaer
voor het ex-libris (gepersonaliseerd
eigendomsmerk op de binnenflap van een boek) 
als eerder onbekend randfenomeen van de
grafische kunstwereld, kent een unieke neerslag
in dit boek. Vanuit zijn persoonlijke verzameling
belicht de auteur 19 ex-librissen die borg staan
voor evenveel markante en verrassende verhalen
uit verschillende tijdsperioden.

Philip Vanquaethem: Vlaamse Leeuwen -
Duitse bevelen, Het Vlaams Legioen aan het
oostfront.
 
Van Philip Vanquaethem (° Tielt 1975)
verscheen in 2023 een lijvig werk dat de
militaire kant van de collaboratie brengt met een
grondige schets van de lotgevallen van de
Vlaamse oostfronters of het Vlaams Legioen
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 



Patrick Buysse, Weg van ’t Stad, De
Antwerpse exodus naar West-Vlaanderen
(1944-1945)

In  Weg van ’t Stad!  onderzoekt  Patrick
Buyse  hoe duizenden kinderen tijdens de
bedreigingen van Antwerpen in 1944-1945
veiliger oorden opzochten en konden genieten
van de hartverwarmende gastvrijheid in talrijke
West-Vlaamse gezinnen. Dit verhaal van deze
vluchtelingen in eigen land krijgt eindelijk de
nodige aandacht die het verdient.

Iñez Demarrez, Mijn Congo en andere
verhalen over Sylvie Ameye (1895-1970)

Van de hand van onze redactiesecretaris Iñez
Demarrez verscheen een prachtig
familieverhaal over de lotgevallen van haar
opmerkelijke groottante, die als vrijgevochten
vrouw haar tijd ver vooruit was toen ze in 1923
op haar eentje als lekenverpleegster naar Congo
trok. Ook de rest van haar leven is een
meeslepend verhaal, uitgediept en levendig
verteld, gebaseerd op bewaarde briefwisseling.

100 jaar Sint-Andriesziekenhuis
Tielt, 1923-2023

Naar aanleiding van het 100-jarige
bestaan van het Tieltse Sint-
Andriesziekenhuis kreeg deze
geschiedenis zijn neerslag in een
lijvig boek dat in twee delen
uiteenvalt. Voor de reconstructie van
de geschiedenis tot 1966 deed het
ziekenhuis beroep op de Roede van
Tielt (Berenice Vanrenterghem), een
uitgebreide versie hiervan werd
voor onze leden gepubliceerd in ons
tijdschrift nr. 3 2023. 

In het tweede deel wordt de evolutie tot op vandaag geschetst met veel
aandacht voor   zowel de medische (r)evolutie, specifieke dienstverlening en
het ziekenhuis als belangrijke werkgever. Dit alles rijkelijk geïllustreerd met
sprekend fotomateriaal.

UITNODIGING VOORDRACHT



Wintergast van heemkring Mulenbeca, zondag 10 december
 

Hendrik Callewier, Bourgondië aan de Leie

Auteur en rijksarchivaris Hendrik
Callewier schreef een boek over het
Bourgondisch verleden van het
zuiden van West-Vlaanderen, de
Leiestreek. Hij brengt enkele
fascinerende verhalen over de
Bourgondische tijd rond de figuren
van de vier Bourgondische
hertogen.

Zondag 10 december om 10u00

Karel Van Mandergebouw, Meulebeke (muziekschool), parking via
Dwarsstraat
Inschrijven kan via Meulebeke@bibliotheek.be, toegangsprijs 5 euro
(drankje inbegrepen)
 

DANK AAN

Voor wat zij schonken aan onze bibliotheek, documentatiecentrum,
beeldbank of cartotheek:

Jan Vandermeulen, Dominique Ostyn, Nicole Vandendriessche, Luc Neyt,
Geert Puype, Berenice Vanrenterghem, Rita Marichael, Marcel Van Quathem,
Patrick Jonnaert, Marnik Braet (heemkring Oud Ruysselede), Ann Vande
Wiele, Eddie Verbeke, Jules Desmet, Erik Debrabandere, Mevr. Denolf-
Lambrecht, Zr. Erna Vanderheeren, Patrick D’hont, Mieke Dejaeghere, Bart
Blomme (heemkring Ten Mandere), Albert Verleyen, Koen Berton, Zr. Pil-
Duthoo, Karel Strijckmans (Davidsfonds Tielt), Paul Vandepitte, Hilde
Vandoorne, Mr. Naessens, Luc Vermeersch, Peter Maton.

Verantwoordelijke uitgever: Berenice Vanrenterghem, Wingensesteenweg 84, 8700 Tielt
lay-out :Berenice Vanrenterghem
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