Dag vrienden

Sinds een tijdje gaan Christopher en ik naar Kodiel, zeer graag zelfs.

Christopher werkt graag samen met Francis. Ik blijf liever weg van het hooi om kramiek te
maken met onze bakker.

Het is zeer rustig op Kodiel en Hedwig probeert ons te plezieren. De ganse weg van Kodiel is
er samenhorigheid, wat niet gemakkelijk is, maar in het leven mag je nooit de moed laten
zakken, maar blijven vechten.

Ons Mariétte maakt lekkere soep voor ons.

Ik ben blij dat Christopher terug naar huis komt en we elkaar zullen terugzien, maar het is
toch goed dat hij zijn vader heeft gezien.

Frédérigue



