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Woord van de voorzitter
Beste leden,

We mogen u alweer verblijden met een nieuwe editie van ons Vol Herderken, vol met mooie momenten 
die we mochten beleven als vereniging.

Zo hebben we eindelijk onze vrienden uit Ober-Mockstadt weer kunnen verwelkomen in september, 
wat een fantastisch weekend was. Cecilia werd opnieuw uitgebreid gevierd, met een niet-onbelangrijke 
inbreng van onze jeugdmuzikanten!

Ons traditioneel eetfestijn eind januari, nu ook het eerste ‘volwaardige’ sinds COVID, en voor de eerste 
keer in De Boot, was een klinkend succes. Dank aan de werkgroep en alle enthousiaste vrijwilligers (& 
bezoekers)!

Daarnaast ook nog even stilstaan bij het succesvolle dubbelconcert van onze Jeugdharmonie onder 
leiding van Jelle Van Dooren. Deze waren volledig uitverkocht, en konden op unisono positieve feedback 
rekenen. Het is mooi zoveel jong talent bezig te zien.

Ik bedank ook graag alle muzikanten voor de open en nuttige feedback die we in de enquête van het 
bestuur mochten ontvangen. We kunnen (en gaan) hiermee absoluut verder aan de slag.

Tot slot: de Harmonie Night in Spechtes op 6 mei 2023 komt er met rasse schreden aan. Ik roep graag 
alle muzikanten op om hun beste muzikale beentje voor te zetten om er een onvergetelijke avond vol 
muziek en gezelligheid van te maken.

Met muzikale genegenheid,

De voorzitter,
Dieter Vanelverdinghe

Met dank aan Pauwel Geeurickx voor de inzending 😊
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Eetfestijn Harmonie en Jeugdharmonie 
Zaterdag 28 en zondag 29 januari 2023

Blij dat we dit jaar deze woorden weer konden uitspreken zonder 
er ‘afhaal’ voor te hoeven zetten. Corona bleef gelukkig uit en we 
konden weer een ‘live’ versie organiseren.

Hieraan gingen verschillende werkgroepvergaderingen vooraf. De 
werkgroep werd uitgebreid en met tijdelijke(?) krachten versterkt 
om samen de vele nieuwe uitdagingen aan te gaan.

De eerste uitdaging was de nieuwe zaal. Vooraf werd er gemeten en besproken 
en wat snel duidelijk werd: de zaal is ruim genoeg, de keuken daarentegen... krap 
voor ons type van eetfestijn. Om alle schotels met verse bereidingen te kunnen 
serveren, dienden we met pas en meetwerk de keuken naar best vermogen in 
te richten, zodat iedereen rond zich toch nog een paar centimeters ademruimte 
had. Blij dat iedereen zich van zijn beste/smalste kant liet zien, om alles mee te 
doen slagen in de keuken!

Bedankt aan alle helpers in de keuken!
Het klaarzetten van de zaal ging vlot, de voorbereidingen in de bodega werden 
ook vlot gerealiseerd.

Plots stond de volgende uitdaging voor de deur… “Waar zijn al de helpers om de 
groenten te kuisen?” klonk het met enige wanhoop vanuit de keuken. Jaja, ook daar 
hebben de vaste helpers van de afgelopen jaren al heel hard hun strepen verdiend 
en wordt / werd het tijd om de fakkel door gegeven. Snel werd er nog wat extra volk opgetrommeld 
om alle champignons oordeelkundig te kuisen en te snijden, zodat onze koks met de verse materialen 
aan de slag konden om de paling en de sausen voor te bereiden. 

Bedankt aan alle helpers van het ochtendgloren en onze koks in de keuken!
En gezien we van uitdagingen houden…

Hoewel het circus Barones in onze contreien vertoefde, durfde een vrijwillig bestuurslid de concurrentie 
aan om het volledige dorp, jaja, het VOLLEDIGE dorp, op weergaloze wijze uit te nodigen op ons 
eetfestijn.  Van heinde (centrum) en verre (Mazel 😊) kwam er volk opdagen. Bedankt Geert, voor dit 
knap staaltje presentatie! Iedereen volgde duidelijk het spoor van de gekende stem!

En om de uitdaging nog wat groter te maken, publiceerden we op de digitale kanalen het aanvangsuur 
van ons eetfestijn een half uurtje vroeger dan op de affiche. Een garantie om met een volle zaal te 
kunnen starten om 18u. En of de zaal vol zat. We konden er direct goed invliegen.

We kunnen niet ontkennen dat we hierdoor zaterdag wat overrompeld waren. Alle nieuwe zaken (en 
een nieuw kassasysteem) zorgden voor uitdagingen, waardoor de wachttijden op zaterdag wel wat 
opgelopen waren. Gelukkig hebben we ons hier allen samen doorheen geslagen en konden we de 
avond toch met een goed gevoel afsluiten omdat er zoveel mensen komen eten waren!

Bedankt aan alle eters op zaterdag en zondag!
Tegen de volgende ochtend hadden we onze kennis bijgeschaafd, waardoor het eetfestijn op zondag 
zeer vlot liep. Dat dit soms te vlot ging, werd duidelijk wanneer de aperitief en de kaaskroketten al bij de 
mensen aan tafel stonden, nog voor ze hun hoofdgerecht hadden besteld. Was dit dan misschien weer 
wat té snel? 😊 We leerden alle dagen bij en hebben deze zaken meegenomen naar onze evaluatie.

Bedankt aan al onze helpers op zaterdag en zondag, voor de opbouw, de bediening, de keuken, 
de bodega, en de afbraak. Samen hebben we er een recordeditie van gemaakt.
Ook nog een speciale dank aan de leden van de werkgroep eetfestijn. Zonder jullie inzet kon dit 
eetfestijn niet georganiseerd worden.

Gert Van den Maegdenbergh
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De Avonturen van Chef, Commis en Plongeur - “Moet er nog bier zijn?” 
Vrijdag 3 tot zondag 5 februari 2023

Na de passage van een goedkoop virus - made in China - Corona genaamd kon er weer volop op kamp 
gegaan worden.

Ze gingen niet naar Achel, Affligem, Postel of West-Vleteren, Sint-Katelijne-Waver was hun doel. Geen 
zeezuiper of garnalenbier. De vrijdagochtend begon met inkopen bij nonkel Jef. Daarna werd de tocht 
aangevat. De tweede stop was cent pourcent in orde. De Chartreuse was top. Daarna ging het in rechte 
lijn naar de oude abdij. Waren het Karmelieten of behoorden ze tot de orde Van West-Malle? Geen idee. 
Ons motto dit weekend: dat ge u zeker amuseert!

Vervolgens richting kampplaats. Tijdens zo een weekend zijn er vele vragen. Op al één vraag wisten 
Maes en Vandeputte het antwoord al: Ingrid wast af. De jeugdharmoniërs kregen spaghetti met rode 
of witte saus. Koken is altijd gevaarlijk: Zo’n gasvuur niet aansteken met een te korte lucifer of voor ge 
het weet verbrand u vel bij het afgieten van de spaghetti. Twee handdoeken zijn dan ook wel effectief. 
De keuken werd gepoetst want het was tijd voor belangrijke zaken: Het verkennen van de plaatselijke 
horeca.

Ingrid had een cafeetje gevonden op een kleine kilometer. Ik weer niet meer of het de Dulle Griet of 
de Dulle Teve heette. De blonde waardin begroette ons met een goedendag. Naast ons een tafel met 
kaarters waar koeketiene troef was. De grote zaal aan het café was het toneel voor een dartstoernooi. 
Eerst enkele Gouden Carolussen bestellen. Het leken wel pro’s. Pal, meteen raak bij de eerste pijltjes 
die we zagen vliegen. Nondedju, pil er op, keer op keer. Een voorval dat we niet snel zullen vergeten. 
Op de terugtocht ontwikkelde Johan een bijzondere interesse voor Rhododendrons, den deugniet. 
Door de kou kregen ze zelfs drupneuzen. Het laatste stuk in donker gingen we vooruit gelijk nen blinde 
mol. Felix de kat kruiste ons pad. De nacht was kort, maar we hadden gelukkig genoeg geen last van 
een houten kop. Wel een andere bittere waarheid: iets met geheugenverlies maar kweet het niet meer.

Eieren met spek werden de volgende ochtend in grote hoeveelheden opgediend. Af en toe sloeg de 
vlam in de pan, maar een brandblusser was in bereik. De keukenploeg kreeg dit jaar hulp van Koen 
Camionverkoper, ne kastaar maar ook ne lamme goedzak. 

Als middagmaal was er gebraad voorzien. Hoe gaarden we dit in deze oude oven? Het lukte niet 
meteen. Bon, effe testen dus. Hopla, het lukte. Maar eerst was er soep met als basis een goede bouillon. 
Groene of oranje puree bij het vlees. Als echte lambikstoempers werd er geprakt. Hiervoor moesten 
ze malheuren doen.

’s Avonds ballekes met kriekskes en compote.  Bijna alles op, straffen toeback. Na de opkuis in de 
keuken werd de voettocht richting ons café ingezet. Een kwibus, flierefluiter en een witte wijn werden 
achterover gekwakt. Op de terugtocht ontdekten we verschillende interessante elementen. Volgens 
Ingrid hadden we dat de dag ervoor ook allemaal al gezien en er iets over gezegd. Alsof satan er mee 
gemoeid was.

Het krieken van de dag volgde snel en ontbijt 
werd geserveerd. De voorbereidingen voor het 
middagmaal konden beginnen: luie wijvensoep en 
daarna vol-au-vent met frietjes. “Courage équipe, 
we zijn er bijna.” Jeugdharmoniërs: ze eten ons arm. 
De afwas volgde en al snel werd alles ingeladen. 
Aangekomen in Opwijk: tijd voor een Stella….

De vraag is: vind jij de 47 verschillende bieren in 
dit artikel?

Chef Franky Vandeputte

3

Oplossing: Corona, Achel, Affligem, Postel, West-Vleteren, Zeezuiper, Karmeliet, West-Malle, Geuze, Op-Ale, Maes, Lucifer, Duvel, 
Leffe, Dulle Griet, Dulle Teve, Blonde, Goedendag, Koeketiene, Gouden Carolus, Palm, Jupiler, Orval, Deugniet, Drupneuzen, 
Blinde mol, Felix, Houten kop, Bittere waarheid, Blusser, Kastaar, Lamme goedzak, Hoegaarden, Boneffe, Hopla , Bouillon, 
Lambikstoemper, Malheur, Kriek, Straffen toeback, Omer, Kwibus, Flierefluiter, Kwak, Satan, Courage, Stella
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Ervaringen van onze nieuwe jeugdmuzikanten 

Hoi, ik ben Tejo, 9 jaar.

Vorig schooljaar oefende ik regelmatig ‘s ochtends in de klas van 
mama. Mijn juf (Laura VD) uit het derde leerjaar kwam vaak luisteren 
en hielp me voor het juiste ritme. Op een dag zei ze dat ik naar de 
harmonie zou moeten gaan. 

Ik twijfelde wat maar juf Karolien nam me eens mee om te proberen.

Sinsdien wil ik geen enkele repetitie missen! Nu hoor ik er ook echt 
bij want op kamp ben ik gedoopt. Het kamp was zó tof! Ik wou dat 
dat in de zomer ook eens voor een week zou zijn.

Tejo Casteleyn

Toen we vorig jaar op de zomerhappening mijn vriend Tejo zagen 
optreden met de Jeugdharmonie, kriebelde het bij mij om hier ook 
aan mee te doen. Mijn moeke vroeg wat informatie en na enkele 
weken ben ik dan de eerste keer geweest. In het begin kon ik moeilijk 
volgen, maar nu lukt het al veel beter. Warre heeft me hierbij al heel 
goed geholpen. 

Het weekend was ook heel leuk: we waren nog maar net wakker of 
we waren al aan het repeteren. Het eten was keilekker, de sfeer zat 
goed en de doop was vooral vettig 😀. 

Kers op de taart was mijn eerste aperitiefconcert. Het was een leuk 
maar vermoeiend weekend. Ik ben heel blij dat ik in de jeugdharmonie 
terecht gekomen ben en kijk er naar uit om nog vele optredens te 
mogen doen. 

Gust Van den Steen

Ik koos ervoor om te gaan leren drum spelen bij meester Frank. Een 
jaar later vroeg ik om mee te mogen gaan spelen in de jeugdharmonie. 
Mijn twee grotere broers speelden ook al in de jeugdharmonie en 
vonden het daar keitof. Iedereen is daar superlief voor mij. 

Het is ook leuk dat er een paar grotere muzikanten zijn, want ik kan 
aan hen altijd dingen vragen wanneer ik iets niet goed weet. Bij het 
slagwerk ben ik wel de kleinste maar dat is niet erg. De dirigent is ook 
heel leuk en doet soms ook grappig.

Het eerste grote concert spelen was superspannend. We hadden 
direct twee concerten, eentje op zaterdag en eentje op zondag. Het 
was superleuk om te doen. Ik had geen zenuwen en het concert was 
heel mooi.

Ook op weekend gaan was superleuk. Het thema was ‘magie’. We hebben daar lekker gegeten, veel 
muziek gemaakt op de repetities maar ook veel plezier. De oudere muzikanten hadden een leuk spel 
in elkaar gestoken in de namiddag en ’s avonds was het doop en nadien fuif. Iedereen mocht zich dan 
ook verkleden. Ik ben toen echt wel laat in mijn bed gegaan.

Ik hoop dat ik samen met alle anderen nog heel lang muziek kan blijven spelen in de jeugdharmonie!

Toon Goubert
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Ober-Mockstadt 
Vrijdag 30 september tot zondag 2 oktober 2022

48 jaar geleden - ons eerste bezoek aan Ober-Mockstadt was 
reeds aangekondigd maar ik kon mijn nieuwsgierigheid niet 
tegenhouden en in juli trok ik dus met 2 maten in mijn nieuwe 
(occasie)auto (ne Citroën GS) op reis naar de Zwarte zee in 
Bulgarije via Ober-Mockstadt.

Het Burgerhaus was er nog niet, maar wel 2 toffe caféekes op de Hauptstrasse: Het Liëg plafong en 
nog een ander. We leerden er het Licher-bier kennen, waarvan we dachten dat ge er niet zat van werd. 
Maar door toedoen van de plaatselijke bevolking die ons welkom kwamen heten, werd het tegendeel 
bewezen.

De Volherding kwam dan later dat jaar op bezoek en op de eerste feestavond - toen nog in een zaal 
in Ranstadt - was rond middernacht de Licher-voorraad al uitgeput en moest een camion van 20km 
verder een nieuwe lading aanleveren. Zo leerden we Mockstadt kennen.

September 2022 - een aantal Musikvereiners van het eerste uur waren er spijtig genoeg niet meer bij 
-  landden onze vrienden met hun Busfahrer op het afgesproken uur in Thursdays: in de post-corona- 
periode was de vreugde dubbel zo groot, voor de eerste keer zonder Op-Ale maar de Affligem maakte 
dit euvel wel goed.

Vrijdagavond liep de schuur van Spechteshof aardig vol voor de felgesmaakte concerten van onze 
jeugdharmonie, de harmonie en het Musikverein. Gelukkig was de cafetaria gesloten en konden we op 
een ‘treffelijk’ uur naar huis met onze gasten.

Zaterdagmorgen moesten we immers paraat zijn voor de daguitstap naar het felgesmaakte Brugge, 
waar het bezoek werd ingezet met een bezoek aan Brouwerij De Halve Maan met haar uitstekende 
Brugse Zot. Het ter plaatse verbruikte middagmaal was zo goed dat onze schatbewaarder 2 porties 
tot zich nam. Aansluitend werden onze Duitse vrienden op 3 huifkarren geladen voor een gesmaakte 
Führung door de middeleeuwse stad. Onze bestuursdelegatie verloor de tijd wat uit het oog en moest 
tenslotte een taxi nemen om tijdig aan de bus te geraken voor de terugtocht. 

‘s Avonds was het traditioneel de dansavond in de schuur en alweer een groot succes met een optreden 
van The Crumbles!

Iedereen overleefde het naar mijn weten, want zondagmorgen waren we allen stipt op de afspraak 
in GAC2 voor de officiële ontvangst van de gemeente; het Duits van Inez en het Vlaams van Caecilia 
kon wel beter, maar de L’Arboc en/of fruitsap smaakten en na de optocht naar het monument van de 
gesneuvelden aan de Ringlaan werden we schitterend ontvangen door onze Opwijkse pompiers in hun 
kazerne, waar we geen brand,maar onze kelen konden blussen.

Een tof verbroederingsweekend was alweer snel voorbij en de Busfahrer moest wel 5 keer klaksoneren 
vooraleer hij zijn discipelen aan boord kreeg voor de terugreis.

We kijken uit naar het 50-jarig bestaan van onze Freundschaft in 2024.

Paul Geeurickx, 
iejereveerzitter
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Kerstmarkt 
Zondag 4 december 2022

Zoals wel vaker vermeld wordt, was 2022 het jaar waarin alles weer 
mocht/kon. En dus ging ook de Opwijkse kerstmarkt weer door.

Kraampjes van de Opwijkse verenigingen op de Borchtsite, markt-
kramers op de markt van Opwijk en braderij bij de Opwijkse cen-
trumhandelaars…

En ook wij waren erbij.

Om 14u verzamelden we bij ’t Derp waar we op die koude decemberzondag warm (letterlijk en figuurlijk) 
ontvangen werden. We gingen daar onze kerstliederen al eens oefenen en we deden dat zo goed dat 
de glazen boven de toog vanzelf van hun sokkel vielen 😊
De dirigent hoorde dat het goed was en dus gingen we op stap. Eerst waren de handelaars van het 
Heiveld aan de beurt, waar we een serenade brachten aan Lots & Laho (nieuwe winkels/uitbaters) 
maar ook aan onze vaste waarden Athena (steeds een hartelijk welkom, waarvoor dank!) en Gift & Fun. 
Nadien trokken we naar de Marktstraat voor een bezoekje aan Il Gusto Italiano (die op zijn beurt een 
serenade aan ons bracht 😊), de Plets, FM Shoe, Brouwershuis, Thursdays en ’t Klokske (met ook een 
nieuwe uitbater achter de toog).

Op het einde waren we de kerstliederen allicht al beu gespeeld, maar kerstmuziek hoort nu éénmaal 
bij de kerstmarkt en 1 keer per jaar moet dit nu toch echt wel kunnen, niet? 😊
Bedankt aan de gemeente Opwijk voor de uitnodiging en tot december 2023?

Ingrid Van Eycken

Top 5 aanwezigheden Harmonie

TOTAAL	 19

	� Denenbourg Siebe, Dierickx Dirk, 
Pelicaen Wim (18)

	� Pelicaen Roger, Van Eycken Ingrid (17)
	� Meert Veerle, Pelicaen Koen, Vermeir 	
Johan (16)

	� Van den Maegdenbergh Gert, Van 
Mulders Rosa, Vandeputte Regna (15)

	� Geeurickx Pauwel, Van Eycken 	Leon (14)

Top 5 aanwezigheden Jeugdharmonie

	

	� Jana Bieseman & Zeger bombaert (-2)
	� Nore Bieseman (-3)
	� Inne Bieseman, Siedske De Block, Elsje 
Maginet & Karolien De Boeck (-4)

	� Pallieter Duym, Tejo Casteleyn & Jasper 
Valcke (-5)

	� Sasha Vermeiren & Siebe Denenbourg  
(-6)
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Nieuws van onze verbroederingsmaatschappij Musikverein Ober-Mockstadt. 
Zaterdag 25 maart 2023

Zaterdag 25 maart hield het Musikverein Ober-Mockstadt zijn jaarlijks “Frühlingskonzert” (aka Lenteconcert) 
in het vernieuwde Bürgerhaus van Ober-Mockstadt. Het eerste na de pandemie.

Met muziek van Pink Panther, Ed Sheeran, Abba e.d. wisten zij het 150-koppige publiek te bekoren.

Ze vierden tevens hun 123e verjaardag want op exact 25 maart 1900 werd het Musikverein opgericht 
door de toenmalige “pastoor” en een aantal muziekgezinde leden van het parochiekoor.

“Happy birthday, Musikverein Ober-Mockstadt”!!

Tijdens het concert vond er ook nog een speciale gelegenheid plaats: voor het eerst in hun 123-jarig 
bestaan werd er een “ere-voorzitter” benoemd. Die eer ging naar Kurt Meub.

Kurt Meub was eerst 2 jaar secretaris, nadien 8 jaar schatbewaarder maar het meest bijzondere is dat 
hij nadien maar liefst 34 jaar voorzitter was van het Musikverein.

Hij was ook één van de trekkers van de verbroedering tussen Musikverein Ober-Mockstadt & KH 
De Volherding Opwijk. We mochten hem al vele malen in Opwijk begroeten en bij een bezoek aan 
Ober-Mockstadt waren de Opwijkenaren ook altijd zeer graag geziene gasten bij Kurt.

Door gezondheidsredenen was Kurt Meub de laatste jaren iets minder zichtbaar aanwezig bij het 
Musikverein en moest hij bij het laatste bezoek in september 2022 aan Opwijk voor de 1e maal verstek 
laten gaan. Maar het doet ons zeer veel deugd te horen dat hij sinds begin maart opnieuw deelneemt 
aan de repetities (en het concert) bij de bariton & tenorhoorn-sectie.

“@Kurt Meub: Herzlichen Glückwunsch zum Ehrenvorsitzenden!!“

Het cultuur- en ontmoetingscentrum “Bürgerhaus” in Ober-Mockstadt 
werd grondig gerenoveerd en na deze renovatie hebben de kunstwerken 
die tijdens de afgelopen verbroederingsweekenden door Opwijk werden 
geschonken een mooie/vaste plaats bekomen. Het doet ons veel 
deugd te zien dat ook in Ober-Mockstadt na 49 jaar die vriendschap 
nog steeds een bijzondere plaats in ieders hart heeft.

We kijken alvast uit naar het weekend van 27-29 september 2024 
waarin we het 50-jarig jubileum van onze verbroedering vieren in Ober-Mock-
stadt. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Een moment om de vriendschapsbanden opnieuw aan te trekken, boordevol 
met muziek & cultuur.

Ingrid Van Eycken

We gaan er van uit dat jullie voor vakanties, de komst van Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, 
... allicht wel eens online aankopen bij bv Booking.com, Dreamland, bol.com, AS Adventure en zoveel 
meer websites.

Wisten jullie al dat jullie met deze aankopen onze (Jeugd)Harmonie kunnen steunen zonder dat het 
jullie één cent extra kost?

Als je de aankopen doet via het platform Trooper en je kiest voor onze “Koninklijke Harmonie De 
Volherding Opwijk” als goed doel, dan stort Trooper een percentage van jouw aankoopbedrag aan ons 
door. Super toch?

Surf naar trooper.be/harmonieopwijk, kies daar de webwinkel waar je iets wil kopen en doe je aankopen 
zoals gewoonlijk. Zo eenvoudig is het 😊

het bestuur KH De Volherding en Jeugdharmonie

http://trooper.be/harmonieopwijk
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Jeugdharmonienieuws

Wist je dat…

	� onze Jeugdharmonie opnieuw van de partij mocht zijn op de Zomerhappening van 15 augustus 
2022? En dit in de arena, voor het grote podium. Ideaal als “vaste” opwarmer voor kapitein 
Winokkio!!! 
Volgend jaar opnieuw van de partij?

	� onze Jeugdharmonie een plaats kreeg op de agenda van de door “Cafetaria Hof Ten Hemelrijk’ 
georganiseerde “Dèstagen op Spechtes” en daardoor de reeks mocht afsluiten op de laatste 
dinsdag van augustus 2022?  
Ideale gelegenheid om eens op te treden voor een ander type publiek en ook mensen aan te 
spreken die we anders nooit op onze concerten zien. 
Leuk aan elkaar gepraat door Jelle, veel promotie, mooie muziek en een stralende zomeravond. 
Wat wil je nog meer?

	� een groot deel van onze oudere jeugdmuzikanten deelnam aan de rondgang na Sint-Cecilia? Met 
de mooie gemengde groep van jonge en iets minder jonge muzikanten trokken we al spelend door 
het centrum van Opwijk. 
Fijn om dit op deze manier samen te kunnen doen! 
Ook het Sint-Cecilia feest was zeer geslaagd, dankzij het lekkere eten, de goede DJ’s en een 
spontaan optreden van enkele van onze jeugdmuzikanten.

	� onze Jeugdharmonie al haar wafels reeds verkocht kreeg tijdens de voorverkoop en daardoor in 
de koude geen deur-aan-deur-verkoop hoefde te doen?

	� onze Jeugdharmonie met een grote delegatie van jeugdmuzikanten en WG meehielp op ons 
jaarlijks eetfestijn waardoor de hele boel vlot draaide en iedereen snel & vriendelijk bediend werd 
en tafels steeds opnieuw proper opgeruimd werden?

	� onze Jeugdharmonie dit jaar op kamp (jaarlijks repetitieweekend voor het concert) ging naar Sint-
Katelijne-Waver alwaar er duchtig gerepeteerd werd, lekker gegeten werd, de jongste muzikanten 
“gedoopt” werden en er zelfs een promofilmpje voor het concert werd gemaakt door Jens & 
Nena?

	� onze Jeugdharmonie dit jaar zowel op 11 als 12 maart een concert gaven en beide concerten 
uitverkocht waren?  
Ouders, grootouders, broers/zussen, sympathisanten waren allen getuigen dat het zeer goed 
was. Mooi programma, mooie intro van het concert en een jeugdharmonie met alleen maar 
enthousiaste muzikanten. En dat hoor & zie je er af spatten op het podium 😊

	� onze Jeugdharmonie deze zomer nauw zal samenwerken met de harmonie voor de optredens 
tijdens onze zomerprogrammatie? 
De processie, het optreden met Nijverseel kermis (9 juli) en Droeshout kermis (16 juli), ... 
Het plan van onze beide dirigenten is om met een gezamenlijk programma naar buiten te kunnen 
komen zodat jullie zowel Jeugdharmonie als Harmonie samen aan het werk kunnen zien.

Ingrid Van Eycken
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Wafelslag 
Zaterdag 3 december 2022

We kochten wafels aan om te verkopen en onze kassa (en jullie buikjes) te spijzen. Het plan was: we 
doen al een voorverkoop en verkopen de rest aan de Opwijkse deuren. Alleen was dat buiten jullie 
gulheid en honger gerekend want alle wafeltjes waren al verkocht in voorverkoop. 

Langs deze weg willen we dan ook heel graag iedereen bedanken die de Jeugdharmonie gesteund 
heeft, hopelijk hebben ze gesmaakt!

Volgend jaar voorzien we zeker een extra voorraadje!

Bart Smet

Enquête Harmonie

29 muzikanten hebben onze enquête ingevuld, waarvoor dank. We hebben nog even de tijd nodig om 
alle resultaten te analyseren, maar we geven u hier alvast een voorproefje van de duidelijkere resultaten:

	� We willen graag zo veel mogelijk muziek spelen: op tijd starten, de pauze niet te lang maken en zo 
weinig mogelijk tijd verspillen aan het uitdelen van muziekstukken.

	� Vrijdagavond 20u (24 op 27) is nog steeds de beste moment voor een repetitie van 120 minuten (16 
op 26) met een korte pauze van 15-20 minuten (64%) of zelfs zonder pauze (32%).

	� Een 2e groot concert in het najaar zou voor de meesten een grote stimulans zijn om meer te komen 
repeteren.

	� De populairste opties voor een volgende Harmonie Night in Spechtes zijn: Filmmuziek, Games, 
TV-tunes, Eighties, Nineties of de Elementen.

	� 100% van de muzikanten is het ermee eens dat ons marsenboekje en gelegenheidsmuziek (deels) 
toe is aan vernieuwing.

Koen Pelicaen

Zaterdag 6 mei 2023: concert  
Harmonie Night in Spechtes

Zondag 25 juni: optreden  
Paardenprocessie Opwijk

Zondag 2 juli 17u: concert met UDO  
Opwijk kermis

Zondag 9 juli 16u: optreden 
Muziekfeest Nijverseel

Zondag 16 juli namiddag: optreden 
Muziekfeest Droeshout (o.v.)

Zaterdag 7 of zondag 8 oktober  
Daguitstap H+JH (o.v.)

Zaterdag 25 november: Sint-Cecilia 

Laatste weekend april 2024  
Dubbelconcert H+JH (o.v.)

27-29 september 2024 
Jubileumverbroedering in Ober-Mockstadt
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Sint-Cecilia  
Zondag 26 november 2022

De meesten van jullie kennen het Sint-Cecilia feest wel, 
van horen zeggen of van het live mee te maken. Maar 
kennen jullie de geschiedenis van Vrouwe Cecilia, de 
patrones van muzikanten, wiens naamfeest we jaarlijks 
vieren? 

We gaan even terug naar de 3e eeuw na Christus. 
Cecilia was een christelijke vrouw die als jong meisje 
een gelofte van maagdelijkheid aflegde, als teken 
van verbondenheid met Christus. Toch werd ze als 
jong meisje uitgehuwelijkt en dan nog eens met een 
ongelovige! De legende vertelt dat de bruiloftsmuziek reeds was ingezet toen ze haar aanstaande haar 
vrome voornemen en geloof vertelde.

Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo soli domino decantabat dicens fiat domine cor meum 
et corpus meum immaculatum ut non confundar.
Oftewel: Terwijl orgeltonen klonken, zong Cecilia in haar hart voor de Heer met de woorden: “Mogen, 
Heer, mijn hart en mijn lichaam vlekkeloos blijven, opdat ik niet beschaamd zal worden.”

Die had ze goed liggen he?! 😇
Nu jullie de oorsprong van Cecilia kennen, springen we terug naar meer recentere tijden, namelijk 26 
november 2022. De datum waar we als muzikanten ons eerbetoon aan Sint Cecilia met waardigheid 
uitvoerden. 

Deze heuglijke dag ging om 13u30 van start met onze Sint-Cecilia misviering. Hierin werd op korte termijn 
een zeer fijn programma neergezet waar onze jeugdmuzikanten eveneens hun plaatsje in verdienen. Dit 
artikel werd dan ook geschreven op de tonen van onder andere the Hall of the Mountain King, Waltz 
no.2 en Elton John in concert om de herinneringen terug op te halen.

Na de laatst gespeelde noten in de kerk, ging de rondgang van start in Snooker Palace. Dit café is 
sindsdien gesloten, of dat gelinkt is aan onze passage of niet, dat laten we in het midden 😅 Vervolgens 
werd de terugweg ingezet naar Teaterhuyse langs Star Kevers en het Klokske.

In Teaterhuyse was er dan nog ruimte voor muzikale intermezzo’s tussen de gangen door. Het laatste 
muzikale intermezzo was weggelegd voor Charlotte en Warre met een duet van Uptown Funk dat de 
overige aanwezigen wel konden smaken. Daarna gooiden we de beentjes volledig los onder leiding 
van DJ Ward & Ferre tot in de vroege uurtjes. 

Ik denk dat Cecilia trots zou zijn op onze vereniging waar (jeugd)muzikanten hun liefde voor de muziek 
tonen, maar ook de vriendschap en het plezier duidelijk aanwezig is.

Regna Vandeputte
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Een dikke merci aan  
alle reporters van deze editie!

V.U.: Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk 
www.harmonieopwijk.be 12

Je hebt de affiche misschien al gespot in de Opwijkse cafés, winkels  
of via onze digitale communicatiekanalen): ons jaarlijks concert komt er weer aan! 

We zetten ons beste beentje voor in de Schuur van Hof ten Hemelrijk voor een onvergetelijke 
ervaring waarbij u naar hogere sferen wordt gebracht: 🌟 Harmonie Night Between The Stars 🌟

Er zijn nog tickets beschikbaar, maar wees er snel bij: www.harmonieopwijk.be!

http://www.harmonieopwijk.be

