
Ballade van de honderdman 
 

Opgedragen aan mijn vader voor zijn honderdste verjaardag 

 

Het begon in negentien honderd en elf 

De volgende mijlpaal is honderd en elf 

Waarom ik dit schrijf dat weet jij best zelf 

Dat is het liedje van honderd en elf 

Maar nu, enkele dagen uitgezonderd, 

Nu word jij wis en zeker nog maar honderd 

 

Het werd een vlucht naar Frankrijk toe 

Gelimogeerd maar toch nooit moe 

Met je gezin leerde je Frans 

Dat past heel goed in deze dans 

Al heeft het je misschien verwonderd 

Jij werd wis en zeker nog maar honderd 

 

Je keerde weer naar Vlaanderland 

Het werd je echte vaderland 

Veel te snel beet je vader in ’t zand 

En miste jij de vaderhand 

Maar jij hebt sindsdien met dagen geteld 

Pas het perspectief naar de eeuw versteld 

Al heeft het je zeker verwonderd 

Jij werd wis en zeker nog maar honderd 

 

Als jonge gast van school gevlogen 

Want veel te Vlaams en te bevlogen 

Jij sprak toen te goed Nederlands 

De meesters zeiden: spreek toch Frans 

Al heeft het hen wellicht verwonderd 

Jij werd wis en zeker nog maar honderd 

 

 



Dubbel gediplomeerd in Gent 

Verbeterde jij je accent 

De tweede vlucht maakte je Frans 

Met vrienden ontsprong je de dans 

Maar niemand van hen uitgezonderd 

Werd jij als enige pas honderd 

 

Je trok met rasse spoed naar Lede 

De liefde sleepte je toen mede 

Met moeke kreeg je er maar zes 

Geleerd in ‘k weet niet welke les 

En elk van hen heeft het verwonderd 

Jij werd wis en zeker nog maar honderd 

 

Rommelpot schiep jij uit het niets 

We zagen je nooit meer op de fiets 

Jij bood manhaftig wederstand 

Ten dienste van je vaderland 

Wij hebben je daarvoor bewonderd 

Lang voor je zei, ik ben nu honderd 

 

Het pedagogium was jouw ding 

De vaste hand die ik bezing 

Leidde honderden kinderen naar 

Een onverwachte toekomst waar 

Het hen allen heeft verwonderd 

Jij werd wis en zeker nog maar honderd 

 

Sociale school en Ruisend Groen 

Er was wel altijd wat te doen 

Leuven Vlaams in al die jaren 

Kon je strijdlust niet bedaren 

Een lang pensioen niet uitgezonderd 

Werd jij wis en zeker honderd 

 



De statige eik kreeg vele takken 

Kleinkinderen zaten in  jouw zakken 

Achterkleinkinderen  bij de vleet 

Het hield niet op, zoals dat heet 

Daarom is het vandaag nu feest 

Het leven is heel mild geweest 

Door dik en dun, door lief en leed 

Werd met allen een band gesmeed 

Jij hebt ons allen overdonderd 

Vandaag ben jij echt over d’ honderd 

 

Leef goed en lang, plant nog je boom 

Veel mooie dagen zijn je loon 

Verjaar nog vaak want ’t is gezond 

En dartel als een jonge hond 

En dag na dag, geen uitgezonderd 

Word jij gelukkig over d’ honderd 

 

L.M. 

 
 

 

 

 

 


